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Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.
Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag en vrijdag in de
pastorie door vrijwilligers uit de
parochie. Telkens van 09.30 -10.30
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is
pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 21 MEI t/m 3 JUNI 2023

Zondag 21 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intentie:

- Puk, Teun, Manon en families Stevens- Weustenraad en fam. Bemelmans.
Maandag 22 mei 09.00 uur: H. Mis

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst.

Vrijdag 26 mei 09.00 uur: H. Mis

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Pinksterzondag 28 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intenties:

- Frans Janssen (ofg).

Pinkstermaandag 29 mei 09.30 uur: H. Mis

Intentie:

- zeswekendienst Wiel Heuijerjans, tevens voor Tonnie Heuijerjans-Schoffelen.
Vrijdag 2 juni 09.00 uur: H. Mis

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.




1. THEMA: Kruisdagen, Hemelvaart en Pinksteren

De Kruisdagen vallen op de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart.
In kerkelijke termen heten de drie dagen voor
Hemelvaart de 'Kruisdagen'. Een bijna vergeten
traditie, die alleen in enkele
dorpsgemeenschappen nog levend wordt
gehouden.

De kruisdagen zijn dagen waarin van oudsher
gevast en gebeden wordt om Gods zegen over
de velden af te smeken. Katholieken doen dit al
sinds de eerste eeuwen op de 'Kruisdagen'.
Deze zijn bedoeld om God te danken voor de
schepping en de vruchten van de aarde. Ook
zijn ze bedoeld om te bidden voor bijzondere

noden van de Kerk. De gelovigen trekken dan in de drie dagen voor Hemelvaart in
processie door de velden en langs de akkers, met het kruis voorop. Vandaar ook de
naam 'Kruisdagen'. Er wordt gebeden voor een goede oogst.

Nu wordt er op de Kruisdagen vooral gebeden om zegen over de vruchten der aarde.
Ook dit jaar willen we in onze vier kerkgemeenschappen inhoud geven aan deze
kruisdagen.

En na deze drie dagen volgt dan op donderdag Hemelvaartsdag.
De naam zegt het al, dan gaat Jezus terug naar de Vader. Want
Hij gaf aan dat Hij terug moest gaan naar de Vader, zodat Hij de
heilige Geest naar de wereld kon sturen. Deze heilige Geest is nog
steeds in onze wereld werkzaam. Misschien merken we er niet
zoveel van, maar -~ '

toch. De Geest
maakt zich kenbaar
waar mensen voor
elkaar opkomen,
met elkaar delen. Waar mensen samen
datgene wat moeilijk is en pijn doet
dragen. Ze is daar waar echt aandacht is
voor de ander. Waar in wanhopige
situaties de warmte van de hoop gloeit.
Dat maakt iets los in ons allen. Niet uit
sentiment of medelijden, maar uit pure
naastenliefde. Dat is nu het werk van de heilige Geest.
Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- dinsdag 30 mei 19.30 uur: processiecomité in het Kabuuske

- vrijdag 2 juni 10.30 uur: ziekencommunie

- maandag 5 juni 20.00 uur: doopvoorbereiding

- elke werkdag in mei 18.30 uur: rozenkransgebed in kapel Ter Ziepe

- elke werkdag in mei 19.00 uur: rozenkransgebed in kapel Hellebroek

3. DE MEESTE MENSEN DEUGEN.

“"De meeste mensen deugen”, dat was de titel van een boek dat enkele jaren geleden
veel lezers trok. Het gaat dit keer niet over het kleine percentage dat onze leefwereld
ontluistert en kwaad doet, maar dat altijd boven komt drijven in de media.

De laatste tijd werd ik geregeld geconfronteerd met die mensen die deugen, die een
naaste zijn voor anderen.

In mijn omgeving kwamen twee ouderen kort na elkaar ten val. Meteen sprongen enkele
voorbijgangers ter hulp, brachten de betreffende persoon naar huis en bleven zorgzaam
informeren naar wat nodig was. Iemand zorgde niet alleen dat een oudere die er



ernstiger aan toe was naar het ziekenhuis kon, maar bleef ook bij haar tot de kinderen
arriveerden.

Ook ken ik mensen die belangeloos de troep, blikjes, lege verpakkingen, verzamelen om
de omgeving schoon te houden.

In Nuth is onlangs een huis geopend waar je langs kan gaan voor een praatje of een
kopje koffie, waar mensen samen koken en eten, waar kinderen hulp bij hun schoolwerk
kunnen krijgen en actief kunnen zijn in de natuur i.p.v. op een schermpje te turen.

En dan zijn er de mensen die zich actief inzetten voor de viuchtelingen in onze gemeente,
die zorgen dat hun verblijf wat leefbaarder wordt en die helpen met taalverwerving.

En dan praat ik nog niet over alle gezamenlijke activiteiten die door kleine of grotere
verenigingen worden georganiseerd met mensen die zich belangeloos inzetten.

Je kunt het naastenliefde noemen of werken van barmhartigheid of de kleine goedheid
die de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter aanhaalt. Het voelt als een warm bad in
koude tijden, te weten dat er zoveel goeds leeft onder de mensen. Let er eens op en laat
je erdoor overspoelen.

Dank aan alle betrokkenen!

Marie-Rose Van de Wall

4. DE MOOISTE VIS IN DE ZEE

Eerste communie op 28 mei in de Bavokerk

EIf communicanten ontvangen op Pinksterzondag 28 mei de Eerste Heilige Communie in
de H. Bavokerk. Een hele ervaring, die een lange aanloop heeft. Een periode met
catecheselessen, bijbelverhalen, knutselen, bezoek aan de bakker en natuurlijk een
kerst- en palmpasenviering. Dit zijn ze dan, de kids van de Eerste Heilige Communie:
Angelina Jacobs, Emma Meens, Eva Steine,

Evi Offermans, Fleur Grassere, Ize Horsmans,

Jarno Zinken, Liv Heuts, Mena van Kuijk,

Simon Odekerken en Thijs Orbons.

Elk communiejaar heeft een eigen thema. Deze keer “"De Mooiste Vis in de Zee". Het
thema verwijst naar een boek van Marc Pfister en gaat over Regenboog, hij is de mooiste
vis in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als
hij een van zijn mooie schubben weggeeft - en later nog meer - vinden ze hem aardig en
merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn! Is dat
niet een mooie metafoor van de Eucharistie. We brengen brood en wijn naar het altaar.
En met deze gaven brengen we ook ons zelf mee, met onze goede wil, onze dromen en
onze zorgen. We geven onszelf aan onze naasten, zoals Jezus zich geeft aan ons. En
samen worden we het Lichaam van Christus.

Tot slot is natuurlijk goed om alle inzet van de ouders te noemen. Altijd een drukke
periode in de verschillende werkgroepen voor liturgie, vieringen, praktische zaken en
versiering. En uiteraard alle hulp en steun van het onderwijsteam van BS De Bolster.
Telkens kan onze parochie op hun inzet rekenen.

Richard Griffijn

5. HIJ KOMT ERAAN, DE PROCESSIE VAN 2023

L

T

Op zéndag 11 juntrekt weef Sacramentsprocessié. Een traditie begonnen in de 13¢
eeuw. Vandaag de dag, ruim 750 jaar later, bestaat deze traditie nog steeds. En daar



mogen we trots op zijn. Het processiecomité van 9 personen sterk wil zich graag sterk
blijven maken om dat door te geven. Daarom vragen we iedereen: doe mee, neem deel
en geef het Nuther cultureel erfgoed door.

Deze keer doet de Sacramentsprocessie Hellebroek aan. Vanaf het Kabuuske wordt
om 9.30 uur gestart om via een rustaltaar bij Hemelrijk, Pingerdwarsweg,
Alexanderstraat naar de Mariakapel van Hellebroek te trekken. En daar vieren we
Eucharistie.

Na de zegen is er een gezellig samenzijn bij Zorgboerderij Roebroek in Hellebroek.
Oproep

Op 9 mei waren de deelnemende verenigingen bij elkaar. Mooi dat er verenigingen zijn
die hun best doen om de processie zo mooi mogelijk te maken. Natuurlijk roepen we
iedereen, die langs de route woont, nadrukkelijk op om samen de straat te versieren.
Samen de processie ontvangen in de straat zorgt voor saamhorigheid en goed
nabuurschap.

Een autovrije route is daarbij ook belangrijk. Het is mooi als de route autovrij is.
Vrede maken we samen

De processie heeft als thema “Vrede maken we samen”. Natuurlijk denken we bij vrede
aan de oorlog in Oekraine en op zoveel andere plekken in de wereld. Maar het is
natuurlijk ook iets dat dichtbij speelt. Hoe ga je met elkaar om!

Richard Griffijn, processiecomité

6. KAMERKOOR VOCAAL TOTAAL

Op zondag 4 juni a.s. zorgt het Kamerkoor Vocaal Totaal uit Merkelbeek voor een
muzikale opluistering van de eucharistieviering in de Bavokerk.

Kamerkoor Vocaal Totaal staat onder leiding van Annemie Vallino-Ravetta. Het koor
bestaat uit leden die bij het Zanginstituut van Annemie les hebben. Het zanginstituut is
in de regio bekend om haar uitstekende lessen en koorvorming. Verder treden de
leerlingen regelmatig op in themaconcerten en opera-optredens. Ook uit Nuth hebben
diverse zangers de weg naar Annemie gevonden. Het koor staat dan ook garant voor
mooie muzikale opluistering van de viering. Naast koorwerken zullen dan ook enkele
solisten hun bijdragen leveren. Het koor wordt begeleid door organist Arno Kerkhof.
Meer informatie: Annemie Vallino-Ravetta info@vocaaltotaal.com tel. 06-38128675
vocaaltotaal.com




7. SAM-SAM

De actie SAM-SAM loopt nog steeds: bij de uitgang van de Jumbo staat een stellingkar
waarin u houdbare levensmiddelen kunt deponeren voor de mensen die minder te
besteden hebben. Het zou fijn zijn als u elke keer een product meer koopt dan u zelf
nodig hebt en dat in de stellingkar legt.

WEET U DAT:

- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

CITAAT:

Kennis spreekt,

maar wijsheid luistert.
Jimi Hendrix

Zondag 14 mei na de mis: koffie!




